DE TARA STICHTING

OP DE BRES VOOR
GEVLUCHTE MONNIKEN EN NONNEN

HART VOOR TIBET

door Thupten Dolkar

De positie van met name monniken en nonnen in Tibet wordt steeds uitzichtlozer.
Velen zijn gevlucht naar India en Nepal, maar ook daar is hun situatie vaak
nijpend. De Tara Stichting probeert daar iets aan te doen.

De Tara Stichting werd in 2001
opgericht door Thupten Dolkar,
een (Nederlandse) Tibetaans-
boeddhistische non. De doelstel-
ling was in Nepal en India hulp
te bieden aan kinderen en Tibet-
aanse vluchtelingen in nood. Te-
genwoordig richt de stichting zich
vooral op steun aan Tibetaanse
vluchtelingen in nood. Het gaat
daarbij met name om monniken
en nonnen, die in groten getale
moesten vluchten.

Naast het helpen van gevluchte
monniken en nonnen, verleent de
Tara Stichting steun aan nieuw
opgerichte kloosters in India en
Nepal. Zo wordt er bijgedragen
aan het voortbestaan van de
waardevolle Tibetaans-boeddhis-
tische cultuur, die in Tibet zelf
bijna verdwenen is.

Noodtoestanden

Tara richt zich daarbij vooral op
het Gaden Jangtse-klooster bij
Mundgod in Zuid-India, waar
zo’n 2000 monniken verblijven,
en het Kopan-nonnenklooster
bij Kathmandu in Nepal, de
verblijfplaats voor 400 nonnen —
en ’s winters zelfs 500. In beide
kloosters waren noodtoestanden

ontstaan door overbevolking,
ziekte en gebrek aan alle denk-
bare voorzieningen.

De stichting staat de kloosters
bij met gezondheidsprojecten

en fondsenwerving voor nood-
zakelijke nieuwbouw en levens-
onderhoud van de monniken en
nonnen, alsmede via individuele
sponsoring van zo'n 120 mon-
niken en nonnen.

Het Kopan-nonnenklooster is
populair bij gevluchte nonnen
omdat de studiemogelijkheden
hier bijna hetzelfde zijn als voor
monniken, iets wat zelden het
geval is. De stichting richt zich
vooral op gezondheidsprojecten
(Heliobacter pylori-project, afge-
rond in 2011), gezondheidsedu-
catie (opleiding van drie nonnen
tot lerares) en gezondheidsbe-
vorderende condities, zoals de
aanstelling van een vrouwelijke
Tibetaanssprekende dokter.
Binnen het Gaden Jangtse-
klooster houdt Tara zich, naast
gezondheidsprojecten (Noodfonds
hepatitis-B), vooral bezig met het
Tsawa Khangsten, het grootste
en armste kloosterhuis, met
ongeveer 500 monniken.

Kinderen

Het Gaden Jangtse-klooster, en
vooral het Tsawa Khangsten,
werd, naast vluchtelingen, ook
overspoeld door honderden arme
kinderen uit de grensstreken met
Tibet. Hun familie kon hen niet
meer voeden. Ze zijn vaak ziek ,
soms gehandicapt, en velen zijn
(half)wees. Zonder hulp van bui-
ten kan het klooster onmogelijk
voor al deze nieuwkomers zorgen.
Momenteel is de stichting bezig
met een actie voor een waterput
voor Tsawa Khangsten.

De projecten worden gecontro-
leerd en up-to-date gehouden
door voorzitter Thupten Dolkar,
die daartoe geregeld in de kloos-
ters verblijft. @

U KUNT DE PROJECTEN VAN

DE TARA STICHTING HELPEN DOOR:
* een donatie (eenmalig of periodiek);
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» een (kind)monnik of non te sponsoren,

dit kan vanaf 10 euro per maand.

De Tara Stichting maakt het gehele bedrag
over naar het doel — de bestuursleden betalen
de kosten van de stichting.

Voor meer informatie: www.tara-stichting.com
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